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Spes non confundit  
De hoop stelt niet teleur (Rom 5, 5) 

 
 
Met deze krachtige woorden kondigde paus Franciscus het komende jubeljaar aan. 
Volgens een eeuwenoude traditie roept de Kerk om de 25 jaar een jubeljaar uit, een 
periode van verdieping, herstel en verzoening.  
Paus Franciscus benadrukt dat we als christenen af en toe sterke momenten nodig 
hebben om onze hoop te voeden en te versterken. We kunnen dit beamen. Onze 
activiteiten zoals het meemaken van een kamp, op bedevaart gaan, het bouwen van 
een nieuw lokaal, zich inzetten voor de uitbouw van een Franciscaans dorp in Janice 
waren en zijn prachtige gelegenheden om onze identiteit als pelgrims van hoop te 
herontdekken.  
De oecumenische dienst op het voorplein van de Notre Dame in Parijs, naar 
aanleiding van de  Olympische spelen in Parijs deed nadenken. Het was een mooi 
en zeer zinvol initiatief!  
Inderdaad, atleten over de hele wereld meten zich met elkaar in een geest van 
vriendschap en fair-Play. Hierbij spelen zeker waarden een rol. Want die zorgen 
ervoor dat de sport mooi en integer blijft. En godsdiensten zijn zeker een 
voedingsbodem voor die waarden!  
Op onze jaarlijkse kampen leren we ook de leden om te ‘excelleren’ in de uitoefening 
van hun activiteiten. Niet half werk, maar ervoor gaan en het beste voor de anderen 
en zichzelf beogen.  
Begeesterd en ten dienste van … 
Pas dan verdienen we een gouden medaille! Pas dan stralen we hoop uit, een 
zekerheid dat iets zinvol is zonder te weten wat het resultaat zal worden!  
Pas dan zijn we vervuld van die “Wijsheid van boven” waarover de heilige Jakobus 
spreekt: “eerst zuiver, dan vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk 
aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht”. 
“ Als iemand de eerste wil zijn, mag hij niet lui of traag zijn. Het is dus heel goed 
om iets te willen met vastberadenheid en energie!” 
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Het fietskamp naar Normandië - n.a.v. 80 jaar landing van de geallieerde troepen -  
zond ons eerst naar Compiègne en naar ‘la Clairière de l’armistice’. Dit is de plaats 
waar de Duitsers hun overgave tekenden op het einde van WOI. Nadien werd deze 
gebeurtenis gezien als het begin van WO II. Zo’n bezoek doet dus nadenken.  
Maarschalk Foch had het voorspeld: haat en wraak zorgen niet voor verzoening. Nog 
geen 25 jaar later werden we overrompeld door de Nazi’s, weliswaar van korte duur, 
want D-Day in Normandië zorgde voor een ommekeer. Eindelijk terug vrij! Eindelijk 
vrede, maar toch weeral niet zonder haat - en wraakgevoelens: het bombarderen 
van de stad Dresden, zonder reden, was hiervan een schrijnend voorbeeld.  
Waarom herhaalt de geschiedenis zich, waarom al die onschuldige slachtoffers, 
kinderen en ouderen? Waarom al die slachtoffers in Oekraïne, Gaza, Libanon, 
Koerdistan en Kivu (Oost-Congo)?  
Onze paus verwoordde het mooi in zijn woordje in de basiliek van Koekelberg: “… 
Daarom is het correct om alle wegen van de aardse rechtvaardigheid (…) te 
bewandelen. Maar de straf moet evenwel een remedie zijn, het moet leiden tot 
genezing. We moeten mensen helpen om weer op te staan en hun weg te vinden in 
het leven en in de maatschappij. 
Wat we moeten onthouden: we kunnen allemaal fouten maken, maar niemand is 
fout, niemand is voor altijd verloren.  
Barmhartigheid, altijd barmhartigheid.” 
 
Is dat niet wat KTIW wil zijn?  Excelleren! De eerste zijn in het hart van God! Dat was 
het verlangen van vele heiligen, gekend of niet gekend.  
Bijv. Don Bosco of Franciscus …!  
Dit is ook het verlangen van KTIW: om de eerste te zijn, dienen we  “de laatste van 
allen en de dienaar van allen” te worden.  
KTIW-leden hebben het al meermalen voorgeleefd in de hoop dat anderen zullen 
volgen!  
 
Dit is de grote christelijke revolutie, zo moeilijk te begrijpen voor velen en toch de 
enige uitweg: sterven aan onszelf om op te staan tot het eeuwige leven.  
Veel kijkgenot 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre Clinquart 
Leenstraat 32 8800 Roeselare 
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Fietskamp Compiègne - Normandië 
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Paardenkamp en bouwkamp in Janice (Polen) 
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'Niemand dient een fotokopie van de ander te zijn. We zijn allemaal op 
weg naar ontmoeting met de Heer, maar langs verschillende wegen.' 
(Paus Franciscus) 


